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" Planter in Hamburg:
Nederlanders

probeerden

Duitsers 1n
Indonesié
te redden

Van onze correspondent

BONN — Twee Nederlanders zou-
den in 1940, kort na de Duitse inval
in ons land, hebben gepoogd de vrij-
lating van honderden geinterneerde
Duitsers in Nederlands-Indi€é, van de
regering in Batavia te verkrijgen. Zij
reisden daartoe, op aandringen van de
Duitsers, dwars door Europa en de
Sowjetunie, en zouden tot Sjafghai in
China zijn gekomen.

In Sjanghai vernamen beide Neder-
landers het antwoord van de regering
van Nederlands Oost-Indié op hun zg.
missie, die zij waren begonnen op aan-
dungen van het Duitse ministerie van
buitenlandse zaken, onder de naziminis-
ter Von Rlbbentrop In beginsel was
Batavia bereid de gemterneexde Duitsers
vrij te laten. De Britten hadden evenwel
gedreigd ieder schip met Duitse mannen
tot zinken te brengen. Alleen Duitse
vrouwen en kinderen mochten uit Ne-
derlands-Indié via China naar Europa

‘terugkeren.

Reportage
Dit heeft een voormalige Duitse plan-
ter in Nederland-Indié, de thans in Ham-
burg wonende Emil Helfferich, aan het

| zondagsblad Welt am Sontag meegedeeld.

Dit blad publiceert op het ogenblik een
reportage over de dood van 411 geinter-
neerde Duitsers die in januari 1942 om-
kwamen bij de torpedering van de Van
Immhoff, een schip van de K.P.M., voor
de kust van Sumatra.

Volgens Helfferich hebben de K.P.M.
en de Javasche Bank in het eerste oor-
logsjaar (1939-1950), ondanks Brits ver-
zet, de Duitse zakenlieden in Nederlands-
Indié terzijde gestaan.

Als anderen

,,De Javasche Bank was de enige bank
die de betrekkingen met de Duitsers
niet afbrak, die waarlijk neutraal bleef
en ons behandelde als haar andere klan-
ten”, aldus Helfferich.

Volgens Welt am Sontag kwamen ge-
interneerde Duitsers en Indonesische op-
standelingen in de herfst van 1945 op
Java tot de overeenkomst, dat de Duit-
sers om hun arm hakenkruisen zouden
dragen. Dan zou hun, in tegenstelling tot
de Britten en de Nederlanders, niets ge-
beuren.

Ook vele Nederlanders, aldus het blad,
besloten toen, teneinde zich te redden,
hakenkruisen te gaan dragen.

(Ingezonden mededeling)




